Bang door of voor de vrijheid van meningsuiting

Afgelopen donderdag was Wijnhaven tijdelijk bezet door een groep studenten en medewerkers die pro-Palestina zijn en kritisch tegenover de
banden van de universiteit met Israél staan. Voor veel mensen in het pand was dit een beangstigende situatie. Zo werden nooduitgangen

Deluniversiteit heeft al een hele tijd huisregels om demonstraties in goede banen te leiden, overlast voor anderen zoveel mogelijk te beperken
en demonstraties te de-escaleren als deze uit de hand dreigen te lopen. Vorige week zijn die huisregels nog iets uitgebreid in overleg met
Universiteiten van Nederland.

Academische vrijheid is een belangrijke kernwaarde van de Universiteit Leiden, en ruimte bieden aan verschillende perspectieven en
meningen vinden wij een groot goed. De afgelopen maanden is er dan ook meer ruimte geboden voor de vrijheid van meningsuiting en zijn er

diverse evenementen georganiseerd waarin studenten en medewerkers hun meningen en emoties konden uiten.

Afgelopen donderdag ging het toch niet goed. Colleges en evenementen moesten worden afgeblazen, de ME stond voor de deur, studenten
en medewerkers waren echt bang door het dreigende karakter van de bezetting. Moet je bang zijn om voor je mening uit te komen? Of ben je
bang als anderen zo voor hun mening uitkomen? |

iDat kan toch niet de bedoeling zijn van ‘het bolwerk van de vrijheid van meningsuiting’. Als gemeenschap moeten we vooral in gesprek gaan,
meningen delen en niet overschreeuwen, forse dwang uitoefenen om je mening door te zetten is toch niet oké. Je argumenten worden
daardoor niet beter en je zal toch ook andere meningen moeten toelaten. Meningen waar je het niet eens mee hoeft te zijn. Dat moet
kunnen. Want dat betekent toch de vrijheid van meningsuiting binnen onze universiteit en dus ook onze faculteit. We moeten weer in gesprek
komen met elkaar. Voor- en tegenstanders. Samen verder. Dit is een open uitnodiging om daaraan bij te dragen. |
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